
 

 

 

 
Je kwam naar hier 
Met de vraag van je 
bestaan 
Met je hart 
Jouw leven 
Jij bracht het. 
 
Uit mijn diepe verlangen 
Op de stroom van mijn 
willen 
Zoek ik te helen 
Wat gewond is in jou 
Onvolmaakt nog in mij 
Geleid door de geest 
Die de draad van dit leven 
Met kunst, kleur,  
Vol liefde, 
Tot weefsel ons bindt. 

Zo laten wij worden 
Elkanders gereedschap. 
De grondstof 
Het ambacht  
Waardoor werken groeien 
kan 
Tot meesterstuk. 
 
Levende idealen 
Ontwaakt in mensenzielen 
Ontstaken 
Een krachtige gloed 
Aan de toorts van de wil. 
De wil van mensen 
Die zoeken in het goede: 
De vraag van de aarde. 
 
 

De wil van mensen 
Die werken met elkaar 
Aan kracht tot genezing. 
 
De wil van mensen 
Die broederlijk bouwen 
Aan ware gemeenschap. 
Van hoop vervuld 
Willen wij onze weg gaan 
Geïnspireerd, begeleid 
Door de lichtwereld 
Rond Michael 
Die liefdekrachten wekt, 
Met moed. 
 
Wij volgen onze ster. 
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